
Maandprogramma november 

Zondag 2 november 
 
Vandaag is het herfstwandeling op de scouts! Joepie! 
Maar wij geven nog steeds scouts. We gaan namelijk meestappen!  
Jullie mogen kiezen om samen met ons te stappen of samen met jullie mama en 
papa. Als jullie samen met ons stappen, worden jullie verwacht op de scouts om 
14u00 en mogen jullie terug huiswaarts keren om 17u00.  
 
Het vertrek voor ouders vindt plaats tussen 13u en 14u aan ons gebouw. 
Onderweg kan je een kraampje van de givers vinden met warme dranken en 
jenever. Bij aankomst krijgen jullie een heerlijke pannenkoek en boterhammen 
maaltijd. 
Tot dan! 

 
Vrijdag 7 november  

Haal de kunstenaar in je zelf maar naar boven, scherp je potloden, was je penselen en 

trek je schort maar aan! Vandaag organiseren we een supertoffe knutselnamiddag in 

het thema herfst.. We zien jullie vrijdag van 19u tot 21u op de scouts. 

 

 

Vrijdag 14 - zaterdag 15 november 
Om jullie al een beetje voor te bereiden op groepsweekend en klein kamp organiseren wij dit weekend een 
overnachting.  
Dit wil zeggen dat wij samen met alle kapoenen zullen overnachten in ons lokaal boven op de Vliet, 
Scheepswerfstraat 56. 
Hiervoor spreken wij vrijdag 14 november af om 19u00 op de vliet.  
Mogen jullie zaterdag 15 november terug opgehaald worden om 14u00.  
 
Indien jullie aanwezig zijn vragen wij aan jullie mama/papa/ voogd om een berichtje te sturen naar Emma op het 
nummer 0468 49 38 27  zodat wij een zicht hebben op hoeveel leden wij mogen verwachten!  
In dit bericht zet je “ naam lid zal deelnemen aan de overnachting + indien er extra zaken zijn die we moeten 
weten” 
Gelieve dit te doen vóór zondag 9 november.  
 
Wat heb je nodig?  
 

- Slaapmatje / slaapmatras / veldbed  
- Slaapzak / deken  
- Kussen  
- Knuffels indien je dit nodig hebt  
- Pyjama  
- Tandenborstel + tandpasta  
- Onderbroek en sokken 
- Zaklamp  
- Warme kledij 
- Reserve kledij  
- Eventuele medicatie die moet genomen worden voor het slapengaan of in de ochtend/middag  
- 5 euro  



Gelieve ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter al gegeten heeft voor hij/zij naar de scouts komt op vrijdag. Wij 
voorzien ’s avonds nog een pappetje. Op zaterdagvoormiddag zullen wij ook middageten voorzien. Indien jullie 
nog vragen hebben, mogen jullie gerust iemand van de kapoenenleiding contacteren. 

 

Zondag 23 november  

Trek maar alvast je goeie wandelschoenen aan! Vandaag gaan we namelijk op pad in het 

mooie Baasrode en spelen we hier een supertof spelletje. Jullie zijn allemaal welkom op 

de scouts van 14u tot 17u.   

                     
 
 
 
 

Zondag 30 november 

Dit weekend organiseren we op de scouts een vriendjesdag!     

Neem allemaal een vriendje of vriendinnetje mee en laat hen samen met ons 

ontdekken hoe leuk het is bij de scouts. We spreken af van 14u tot 17u aan ons 

gebouw (Broekkantstraat 108). We kijken ernaar uit om er samen een 

onvergetelijke namiddag van te maken! 

 
 
 
 
 
 
          Groetjes de alleberstetofstesupermegadeluxecoole leiding (Emma en Shari) 
 

 


